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Glijdend overrivierenin een oneindiglaagland doemen

|~:arstbc1‘gcn doordenevel op. In Yangshuo, twee uurvliegen
van hethectische Sjanghai, is Zuidwest-China op zijn mooist

en rustigst. Door Chris Reinewald

us jullie hebben hier ook
gefietst. Dat doen veel Ne-
derlanders. Waarom  ei
genlijk?’, vraagt de zus van
de hotelchauffeur. Ze rijdt
MEel ONs MEee Op Weg naar
hetvliegveld van Guilin, waar haar broer onsvori-
e week ophaalde. “Thuis fietsen we ook graag’,
antwoord ik. *Het is makkelijk, want net als hier
langs de rivieren en de rijstvelden is ons land
vlak.' De zus spreekt goed Engels, want woont
met haar Engelse echtgenoot in Manchester. ‘Hij
vindt de zomers hier te heet’, zegt ze. ‘Tk ben het
gewend omdat ik hier vandaan kom. Onze ou-
ders zijn boeren. Zij hebben nooit gedacht dat je
in Yangshuo aan toerisme zou kunnen verdie-
nen. Het is goed zo, want wie wil er nog hard op
hetlandwerkenzonderamperwat teverdienen?
Ouk voor de groeiende groep binnenlandse
Chinese toeristen is deze streek in de provincie
Guangxi aantrekkelijk. Het spectaculairste punt
staat zelfs op de achterkant van het 20 RMB-
bankbiljet afgebeeld: Foziyan, gelegen in een
bochtvan de Li-rivier, net buiten het dorpje Xing-
ping. Op een eiland in de brede stroom poseren
bruidsparen voor de imposante achtergrond
waarin je in eén cogopslag pakweg zo'n zestien
zogeheten karstbergen ziet, De één nog helder-
der dan de andere. Zo mogelijk nog exotischer
voorde Han-Chinese toeristen is dat in deze con

treien van oorsprong de etnische minderheids-
volken Yao, Zhuang, Dong en Miao wonen. Op
hoogtijdagen kleden de Miaovrouwen zich in
rijk geborduurde jakken en dragen daarbij kloe-
ke sieraden enimposante hoofddeksels.
Westerlingen reizen nog maar relatief kort
naar deze regio vol merkwaardige puisterige
bergjes. Ikzelf maakte met dit natuurverschijn-
sel voor het eerst kennis toen ik de tekeningen
zag die David Hockney tijdens zijn Chinareis in
1981 maakte. Mijn vermoeden dat Hockney ze
wat popart-achtig karikaturaal had weergegeven
blijkt niet te kloppen. Ze zien er echt zo uit! Geze-
ten op de veranda van ons hotel en starend naar
de ronde bergtoppen daalt er een weldadige rust
opmijneer. Hetis hierwerkelijk een ‘retreat’. Be-
grijpelijk dat al dynastieén geledeninktschilders
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zich door dit droomlandschap lieten inspireren.
Ze dompelden hun marterharen penseel in wa-
ter, wreven over een inktsteen en zetten dan in
rake halen en tere vioeisels de bergen, de bootjes
ende nevel ophetrijstpapier.

Multimediaspektakel

Genoeg gemediteerd. Ook in Yangshuo, vanaf
het hotel tien minuten rivierwaarts lopen, is het
toch echt 2010. Het dorpje trekt internationale
rugzaktoeristen vanwege de goedkope logies en
lekkere restaurantjes — met Engelstalige, geil-
lustreerde menukaarten, Onvermijdelijk zijn er
ook luidruchtige bar-disco’s; biermeisjes hup-
sen olijk op de stoep om voorbijgangers te lok-
ken. Gelukkig zitten wij in cen comfortabel hotel
waar je alleen krekelgetjirp hoort, en soms een
verre stoomfluitvan een passerende boot.

Wie niet met de bus wil, vraagt de hotelchauf-
feur of hij je naar dorpjes iets verderop aan de Li-
of Yulongrivierwil brengen. Daar kun je, zoalswij
doen, overstappen op een bamboevlot voor een
idyllischvaartochtje — dat soms verstoord wordt
als het mobieltje van de punter rinkelt. Op ¢en
naburig viot zingt een gids weemoedige wijsjes
voor Chinese toeristen in zwemvest. Geregeld
hobbelen we over een watervalletje, toegelachen
door passagiers op een ander vlot die onze ver-
schrikte gezichten lezen. We zien een visser die
zijn aalscholver vis laat opduiken. Met een touw-
tje of ringetje om hun nek kunnen ze de viswel in
maar niet dodrslikken. De visser vist de vis dan
weer uit zijn snavel - maar iedere zevende vis
magdeaalscholverwel zelfverorberen.

vissen, achter een os de akker ploegen, het
oogstfeest. In Yangshuo, aan de rivier, komt elke
avond het dorpsgebeuren tot leven in een uiterst
21ste-eeuws multimediaspektakel van de film-
maker Zhang Yimou, de ontwerper van de ope-
ningsceremonie van de Olympische Spelen van
Peking 2008. Voor de stuk voor stuk met laserbe-
ams uitgelichte bergtoppen bewegen en zingen
honderden leden van folkloristisch geklede etni-
sche minderheden. Zo mooi kan megalomanie
zijn; alleen Chinezen beheersen zo'n perfect zin-
tuiglijke belevingvan hun kruin totin hun tenen.

Maanheuvel

Maar we kwamen hier om te fietsen. En dat ver-
moeden de gidsen in Yangshuo ook, want ze be-
lagen ons — vriendelijk, dat wel. Eén van hen
promoot zichzelf met een schriftje, waarinik een
Noord-Brabantse aanbeveling lees: ‘Halverwege
de fietstrip hebben we ook lekker bij de gids
Ming Yin thuis gegeten.’ We kiezen een gids die
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Chinese kunstenaa s zich door
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van bovenal: poseren in
animistische tempelin - klederdracht; een

Jinbao; fietsen met con

gids; Chinese toeristen

verhuurder rijdt zijn
huurfietsen terag.

Reis enverblijf

De Chinese prijzen liggen zo'n tien keer
lager dan die in het Westen. Boek daarom
een comfortabele binnenlandse viucht
naar Guilin op een (inter)nationaal
Chinees vliegveld. Voor een euro koopt u
circa g Chinese Yuan Renminbi.
Handiger dan openbaar vervoer of
viiegveldtaxi is vooraf bij boeking het hotel
te vragen je tegen een geringe prijs afte
halen. Reistijd is ongeveer ecn uur.

Van het door toeristen overspoelde Guilin
vaart weliswaar cen trage veerbool naar
Yangshuo, maar die komt niet langs de
mooiste plekken. Yangshuo beschikt over
door expats gerunde en daarom Engels- of
Spaanstalige hotels, zowel in als net buiten
het dorp.

Omdat het dan minder warm en druk is,
is de beste tijd om te reizen het voor- en
najaar. Zie voor hotels, fietshuur,
boottochtjes en viiegverbindingen:
www.yangers.com/index.php

ook fietsenverhuurt. Op gepasteafstand fietst hij
vooruit en loodst ons door het verkeer het stadje
uit. Links, rechts en overdwars worden we inge
haald door al wat wielen heeft. Via de hoofdweg

£ komen we al gauw op rustige weggetjes langs

djstvelden en bergen. Een deemoedig oud

2 vrouwtje verkoopt gevlochten bloemenkransen

enwe komen langs de Maanheuvel, waarin jeeen

| omgekeerde halve maan ziet uitgespaard. We
& klimmen er bovenop en het panoramavan de ri-
& viervallei ontvouwt zich aan onze voeten.

Verderop zijn onderaardse grotien en in een
gehucht aan de Li bekijken we een met legendes
omgeven eeuwenoude bamboestruik, waarvoor
als Miao's verklede Han-Chinezen poseren voor
een foto. Naast een morsig stenen museumpje
staat een animistisehe tempel uit de tijd voordat
het Indiase boeddhisme ook China veroverde.
Beelden van fabeldieren bewaken het Miao-hei-
ligdom, dat eigenlijk niet voor ons fotograferen-
de toeristen bestemnd is. Verkwikt door eenviees:
pannenkoekje en groene thee peddelen we weer
verder. Even later passeren we zowaar een Neder-
lands pension. In de berm prijkt een groen bord
waar maar één — maar geen Chinees — woord
opstaat: ‘Biertje?*
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