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Tussen 1945 en 1985 maakte de Amsterdamse fotograaf Kees
Scherer (70) reportages voor onder meer Margriet, Avenue en
(Tele)Vizier. Bovendien verschenen er een groot aantal fotoboeken
van Scherer. Na een hersenbloeding, bijna zes jaar geleden,
verblijft hij in een Amstelveens verpleegtehuis. Sindsdien beheert
collega-fotograaf Pim Westerweel (54) Scherers foto-archief voor
een stichting waarin onder anderen ook Joop Swart (66) zitting
heeft. Hij was als hoofdredacteur/bladenmaker destijds Scherers
opdrachtgever. Half mei presenteert het Fotofestival Naarden een
overzicht van Scherers vroegere sociaal-getinte fotowerk.

ees Scherer fotografeerde alle uithoeken van Nederland en bijna
‘ de hele wereld en nu leeft hij in een kamertje van vijf bij vijf van

een verpleeghuis. Dat is tragisch’, zegt Pim Westerweel. Een

ruimte in zijn Naardense fotostudio wordt gevuld met het Scherer
archief. Er staan gemarmerde archiefdozen met 65.000 vrijwel ongeordende,
zwart/wit negatieven. Houten ladenkastjes met nummers erop bevatten zo'n
450.000 kleurendia's. Veel is bijgehouden op een kaartsysteem, maar toch
hebben Westerweels vrouw en een vrijwilligster er een dagtaak aan om nog
driekwart van het archief toegankelijk te maken.

Westerweel: ‘Kees heeft altijd keihard gewerkt. Ik ken hem als collega van
NVF-vergaderingen waar hij altijd een hele grote mond opzette. Maar hij had
zo'n klein hartje. Samengewerkt hebben we nooit. We hadden wel dezelfde
opdrachtgevers: Margriet en Televizier'.

Deze en andere tijdschriften maken nog steeds flink gebruik van Scherers
fotowerk. Verder komen er posters en ansichtkaarten uit.

‘Kees' landschapsfoto's voor de ‘Kijk Op ... reeks provincieboeken uit de
jaren zeventig ogen tijdloos, dus die kun je nog goed publiceren. Van die foto's
maken we ieder jaar — mét hem — nog een selectie voor een kalender voor de
Rabo-bank. Zoiets is natuurlijk vooral een psychologische kwestie. Hij zit daar
in dat verpleeghuis, rijdt in een rolstoel, kan amper nog communiceren, maar
niet meer lezen. Dus kijkt hij plaatjes en TV. Verstandelijk is hij nog goed. In het
verpleeghuis hebben we laatst een tentoonstelling met zijn foto's ingericht.
Weten ze wie ze daar in huis hebben en Kees houdt zo nog énig contact met
zijn werk'.

‘Famous’ Kees

“Persoonlijk vind ik zijn vroege werk in zwart/wit, meer sociale fotografie, erg
mooi. Hij maakte toen foto's in de traditie van Cartier-Bresson. Net zo als zijn
generatiegenoten: Ed van der Elsken, Carel Blazer, Emmy Andriesse, Sem
Presser dat deden’.

Barietdrukken uit die periode komen op het Fotofestival Naarden.

In de jaren vijftig en zestig verschenen Scherers populaire zwart/wit fotopoc-
kets bij Bruna: Nederland/Pays-Bas, Hier is New York, Filmfestival en reis-
boeken-in-kleur met de toenmalige tv-persoonlijkheid Dr. L. van Egeraat. Tij-
dens het diner bij de presentatie van een fotoboek over de Zuiderzee in 1985
kreeg Scherer de bewuste hersenbloeding.

'Kees werd in het harnas geveld. Het archief moest zijn huis uit en het was het
beste als wij collega’s en voormalige opdrachtgevers — Henk Schuurman van
Elsevier, Joop Swart, Peter Lichtenauer, ex-hoofdredacteur van TeleVizier —
er voor gingen zorgen. ‘Nu het archief hier staat loop je niet de kans dat het
verzuipt in de rest bij een groot persbureau. En er zit zoveel Amsterdams werk
bij dat ik het niet bij het Nederlands Foto-archief in Rotterdam vind passen’.

'De opbrengsten gaan naar een Stichting en voor een klein deel naar ons als
onkostenvergoeding. We hebben onlangs nog wel 65.000 gulden subsidie
aangevraagd om alle zwart-wit foto's te contacten. Daar kwam hij zelf nooit
aan toe, want als hij klaar was, dan gingen de negatieven in een zakje Hup het
archief in’.

‘Kees, de ‘Famous’ Kees, liep als fotograaf met open ogen rond en hij legde zijn
verwondering op de foto vast'. Zo karakteriseert Joop Swart, voormalig
hoofdredacteur van Margriet en Avenue zijn vriend Kees Scherer.

‘Ik leerde hem in de jaren vijftig kennen bij Week-in-Beeld, de voorloper van
Revue, nu Nieuwe Revu, waar ik redacteur was. Kees fotografeerde als free-
lancer voor verschillende bladen, ook voor de Vizier. (De latere TeleVizier).
Freelancers waren de besten. Die konden op eigen benen staan en zakten
kwalitatief nooit in. Kees had zo’n werkdrift. Zonder die hersenbloeding was
hij zeker nog aan het werk geweest. Hij leefde voor zijn werk, maar bleef
duidelijk een onafhankelijk iemand. Die eigen signatuur zie je ook aan zijn
foto’s".

‘Als gewone Amsterdamse jongen legde hij in het buitenland makkelijk con-
tact met de plaatselijke bevolking. Zulke foto's van situaties in vreemde landen
wilde Margriet graag hebben. Margriet was toen meer een familieblad dan nu.
Holland ging de wereld ontdekken, vanuit zijn leunstoel’. >
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‘Als hoofdredacteur bij Margriet heb ik met Kees, dertig jaar terug, door Israél
en Egypte gereisd. Hij wou aparte dingen fotograferen. Ik liet hem vrij, maar
wilde toch nog de geijkte dingen laten zien. Tja, en dan kreeg je onderweg
geheid slaande ruzie. Zat hij ‘s morgens in de ene hoek van de ontbijtzaal in het
hotel en ik helemaal in de andere hoek. Maar zijn foto's waren achteraf uitste-
kend'

'Je moest enige tact bezitten om goed met hem overweg te kunnen. Bepaalde
hoofdredacteuren vonden het goed als ik met Kees werkte, maar konden hem
zelf niet luchten of zien. Qoit werd een fotoserie van hem afgewezen. Hij werd
woedend, schoof zijn foto’s terug in een map en riep: ‘Een nota krijg je niet,
maar je kunt wél doodvallen’.

‘Met zijn lastige karakter stootte hij vaak opdrachtgevers af. Tegelijk was hij
ver-schrik-ke-lijk betrouwbaar, ook zakelijk gezien. Als fotograaf was hij een
optimist die de schoonheid vastlegde. Die vroege zwart/wit foto's van Amster-
dam zetten een verdomd goed tijdsbeeld neer. Dat beroemde fotoboek 24 uur
Amsterdam was zijn eigen idee. Ook de opzet van de World Press Photo
bedacht hij, samen met Bram Wisman.’

‘En kijk die volle boekenkast die hij bij elkaar heeft gefotografeerd. Kees was
een eerste klas vakman. Daarom vond ik het ondanks die meningsverschillen
een genot om met hem te werken. We zijn ook vrienden geworden en geble-
ven. Nog steeds’.

Chris Reinewald

Kees Scherer, vroeg zwart/wit werk.
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