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Raketenfritz en znn brute vuurpijlwagen

Wie? Fritzvon Opel en Max Valier.
Waarom? Promotie Opel op de autoten-
toonstellinginde RAL

Wanneer? Woensdag 9januari 1929.

een vrouw te zien op die

sneeuwerige wintermor-

genin 1929 voor de hoofd-

ingang van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen aan de
Mauritskade. Verbaasde slagers-
jongens met petten en kantoorbe-
dienden met hoeden bekijken vol
ontzag de Raketenwagen. Die lijkt
inderdaad uit een ander sterren-
stelsel te zijn komen aangevlogen.
Zijn faam kwam vooruitgesneld via
ongeillustreerde verslagen van
bloedstollende snelheidsrecordpo-
gingenin 1928.

Prominent naast het rechtervoor-
wiel staat Fritz von Opel (1899-
1971), de bebrilde eigenaar van de
Duitse autofabriek en kleinzoon
van de oprichter Adam (nog zonder
‘von’) Opel. Zijn bijnaam Raketen-
fritz dankte Von Opel aan zijn ge-
vaarlijke liefhebberij: het besturen
van racewagens en vliegtuigen on-
der het mom de sportiviteit van zijn
automerk te promoten.

Om die reden was hij ook in Am-
sterdam, waar de 20ste RAI auto-
tentoonstelling gehouden werd in
het gebouw aan de Ferdinand Bol-
straat. Von Opel beperkte zich tot
een eenmalige pr-stunt in de stra-
ten van Amsterdam. Op de Opel-
stand in de RAI stond de Raketen-
wagen namelijk niet, wel een mo-
torfiets met raketaandrijving.

Het Algemeen Handelsblad van 10

januari wijdt enkele feitelijke woor-

den aan de ‘vuurpijlwagen’. De
krant plaatste hierbij een andere

Uiinder Max Valier achter het stuur. Hijwilde eigenlijk meteen zelfgemaakte raketnaarde maan.

foto dan die hierbij staat. Het voer-
tuig is daarop inmiddels gepar-
keerd bij het Leidseplein, aan het
Kleine Gartmanplantsoen 7-9 voor
Anchelons Auto Mij, dealer van Au-
burn en Opel. Hier zit nu café Palla-
dium met daarboven De Kring.

In beide gevallen zat Max Valier
(1895-1930) achter het stuur. Deze
Zuid-Tiroler uit Bozen (tegenwoor-

dig het Italiaanse Bolzano) studeer-
de natuurkunde en astronomie. Tij-

dens de Eerste Wereldoorlog vloog
hij als piloot bij de Oostenrijks-
Hongaarse luchtmacht. Zijn droom

was naar de maan te vliegen in een
zelfgebouwde raket. Het realiseren
van zijn futuristische ontwerpen
bleek echter te duur. Valiers vrouw
Hedwig raadde hem daarom in 1927
aan, Von Opel te benaderen. Het
klikte. Met de Bremerhavense
springstoffabrikant Friedrich San-
der (de kleinere naam op de zij-
kant) en Opels fabrieksrijder/con-
structeur Curt Volkhart werd een
eerste racewagen met raketaandrij-
ving ontwikkeld: de RAK 1. Tot te-
leurstelling van Valier liet geld-
schieter Von Opel niet hem maar

Volkhart rijden. Tijdens de eerste
proefrit op het Berlijnse stratencir-
cuit klokte hij slechts 83 km/u. De
opvolger, RAK 2, was met maar
liefst 24 aandrijvingsraketten ach-
terin beduidend sneller en haalde
230 km/u, op 23 mei 1928.

Von Opel reed zelf.

Achteraf vertelde hijeen journa-
list dat hij bijna ‘onbekwaam’ raak-
te van de explosies, de brute kracht
en de rookpluim achter de RAK2.
Bij het naderen van de toptijd kon
Von Opel de vervaarlijk slingerende
bolide ternauwernood bedwingen.
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Dankzij de stand van de twee zij-
vleugels vloog de auto niet omhoog
maar bleef door de neerwaartse
druk juist aan de grond.

Na dit winters samenzijn in Am-
sterdam scheidden zich de wegen
van Von Opel en Valier. Hij wilde
zich niet meer voor Opels pr-kar-
retje laten spannen en ging zich
aan eigen recordwagens wijden. In
1930 kwam hij om het leven toen
een aandrijfraket in zijn vuurpijl-
bolide spontaan explodeerde. Ook
Raketenfritz werd fulltime snel-

~heidsmaniak. Terwijl de RAK2 tot
promotiewagen was gedegradeerd,
had de fabriek al de RAK3 klaar. De-
ze onbemande wagen op treinrails
zou een top van 254 km halen.
Daarna ontwikkelde Von Opel nog
een vliegtuig met vijf raketten. Dit
stortte bij een demonstratievlucht
subiet neer, maar Von Opel over-
leefde dankzij een veiligheidshar-
nas.

In het directeurschap van Opel
leek hij nog maar weinig zin meer te
hebben. Twee maanden na het Am-
sterdamse bezoek verkocht hij voor
een slordige 34 miljoen dollar
tachtig procent van het oude fami-
liebedrijf aan General Motors. In
1931 volgde de resterende twintig
procent. Replica’s van de RAK2 en
de raketmotor zijn nu in het Opel
Haus in Berlijn te zien.
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Hp Brohl: Zum 100. Geburtstag des
Raketenpioniers Max Valier.
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